
essaywedstrijd

ik stuntel
dus ik ben
In het oude Griekenland was er een 
filosoof genaamd Thales. Terwijl 
hij al zijn aandacht richtte op het 
onderzoeken van de sterren, vergat 
hij te kijken wat er voor zijn voeten was. 
Zo viel hij ineens in een put. 

Dit verhaal over een oude filosoof is de aanleiding 
voor het thema van de Maand van de Filosofie: 
Ik stuntel dus ik ben.

In het kader van de Maand van de Filosofie vindt in 
Tilburg jaarlijks de Dag van de Filosofie plaats. Dit 
jaar maak jij kans om daar op het podium te staan! 

Wat moet je daarvoor doen?
De opdracht is simpel: schrijf een essay van 
800-1000 woorden waarin je het thema op een 
filosofische manier behandelt. Verder ben je 
helemaal vrij in hoe je dat doet! Weet jij een grappig 
verhaal dat ons aan het denken kan zetten? Kun jij 
je een stuntelige gebeurtenis herinneren die je heeft 
gemaakt tot wie je nu bent? Of misschien wil je 
algemener kijken: wat denk je van het gestuntel met 
de planeet dat leidt tot klimaatverandering? Of het 
gestuntel in de politiek?

In een essay schrijf je op een losse manier over 
jouw visie op het thema. De enige vereisten zijn 
dat het origineel is en filosofisch prikkelend. Stuur 
je essay voor 1 maart naar dagvandefilosofie@
hetzelfdeanders.nl 

Wat kan je winnen? 75 euro prijzengeld! Bovendien 
mag je deelnemen aan het programma van de Dag 
van de Filosofie! Je gaat in debat met één van de 
Jonge Denkers. Natuurlijk mag je dan gratis de 
hele Dag bezoeken een gratis diner! Het winnende 
essay wordt ook in een speciaal uitgegeven boekje 
gepubliceerd.
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